Gelukkig is de mensch dle zijn betrouwen stelt in den
Heer: God kent de dagen der oprechten: hun erfdeel
zal eeuwlg zijn. Isaias,

BID VOOR DE ZIEL

van

MARIE-JUSTINE AELVOET

Weduwe van
: Gustaal Reynaert

geboren te Edelare, den 19 Mei 1862
3 en godvruchtig overleden te Nukerke
den 30 December 1940,
versterkt door de Rechten onzer Moeder de H. Kerk,

Zij was de zorgvuldige vrouw die ganach haar leven
al de belangen van haar huisgezin ter harte nam; zij
was de vreugde van haren man, de ware moeder die
hare kinderen met cene en dezelfde liefde beminde;
daarom zal hare gedachtenis In eere blijven.

Vaartwel. duurbare kinderen en kleinkinderen. miin
levensloop Is ten einde, 1k verlaat een leven van cllen- |
den om het rijk van vrede te genleten.

Jezus. Marla en Jozef, dat hare ziel met U in vrede

ruste, 300 dag. afl.

Zoect Hart van Maria, wees mijoe zaligheid.
300 dag. afl

R. Je P

Deukkerij Hofimann. Nukerke,



