Moeder zijn is alles geven :
Zorg en Lijden, Liefde en Leven,
Moeder zijn is alles derven
Alles, en tevreden sterven.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
Erna BAELE
weduwe van de heer
Oscar VAN SCHOORISSE

geboren te Maarke-Kerkem op 25 maart 1891
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op
22 februari 1970, voorzien van het H. Oliesel.

Een moeder is Gods meesterwerk, haar handen
zijn zorg en voorzienigheid, haar ogen goedheid
en waakzaamheid, haar woorden raad en troost,
haar hart een brandoven van liefde.

Zo was het hele leven van deze dierbare
overledene : Gods uitverkoren stille werktuig
te zijn voor haar gezin, haar kinderen.

Vreedzaam en zacht gelijk haar leven was, is
haar schone ziel naar haar Schepper, voor
wiens Eer en Glorie zij geleefd heeft en in
wiens heerlijkheid zij nu leven zal in eeuwig-
heid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, God is
steeds goed geweest voor ons. Hij heeft ons
de genade gegeven samen de vreugden en de
tegenslagen van het Leven uit zijn handen te
aanvaarden. Laten wij Hem hiervoor danken :
U ook dank ik voor al uw genegenheid. Leef
steeds als goede Kristenen trouw aan het ge-
bed en uw Kristelijke plichten !

Blijft mij gedenken in uw gebed en H. Mis-
offer. Tot weerziens bij O.L. Heer !

Golcladetrtieren Heer Jezus, geef haar de Eeuwige

ust.

De families BAELE, VAN SCHOORISSE, POT
en PEYSKENS,

danken U voor de betoonde genegenheid.

Uitg. R. Hove
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