
BID VOOR DE ZIEL VAN 

DE HEER 

RENÉ BEEL 
weduwnaar van 

Mevrouw BERTHA VAN DEN HEEDE 

echtgenoot van 
Mevrouw MARTHA VANGEERSDAELE 

geboren te Anzegem op 4 oktober 1908 
en thuis overleden op 10 september 1991, 
voorzien van het Sakrament van de zieken. 

Stichter van de Firma Beel. 
Lid van de Bond van de Gepensioneerden. 

Lid van Ziekenzorg. 

Mevrouw René BEEL, kinderen en kleinkinderen 

danken voor uw medeleven en uw gebed. 

Drukk. Vanlueke, Anregem 

Zijn zorgen zijn voor goed voorbij, 
zijn lieve aandacht voor de daagse dingen 
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen, 
en alles wat hij was voor u en mij. 

We kunnen vragen stellen, maar géén vraag 
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten 
die wij tezamen om zijn heengaan leden 
en die zal blijven schrijnen na vandaag. 

In zijn dapper rechtgetrokken spoor 
naar Gods oneindig land laten wij lopen 
hem achterna, die hoopte wat wij hopen : 
hij is niet meer dan enkele stappen voor. 

(naar A. V. W.) 

DE STILTE BEWAART 
MIJN LAATSTE WENS. 

WEES GOED 
VOOR ELKAAR. 

Folo Suoclo SuykenS 


