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BID VOOR DE ZIEL VAN
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Achille BOTTELDOORN

weduwnaar van Mevrouw Camilla VUYE

Vuurkruiser
Oud-Strijder van de oorlog 1914-18
Veremerkt met verscheidene eretekens

geboren te Oudenaarde op 21 maart 1894
en zachtjes in dc Heer ontslapen te Ronse
op 3 december 1988, gesterkt door de laatste
H. Sacramenten.

Bompi is nogal plots maar schoon van ons
heengegaan. Het woord van de teer op het kruis
past in zijn mond: "Vader, alles is nu volbracht.
In uw handen beveel ik mijn geest”.

Van jongsaf had hij hard moeten werken,
omdat het moest, eenvoudigweg om eten e
hebben. Hij was niet bang van het vele harde
werk om zijn eigen leven uit le bouwen. Noeste
arbeid was zijn levenswel. "Wal je doet, moet je
gocd doen” en "Niet gaan, bestaat nict” zegde hij
zelf.

Nooit hebben wij u horen klagen, ook niet
toen uw teergeliefde vrouw van u heenging. Hij
had cen gelukkige oude dag in zijn huisje en
dagelijks nog bezocht hij zijn kinderen om er

actief te zijn. Hij was ook gelukkig rals de
kinderen, klein- of achterkleinkinderen op
bezoek kwamen en een kaartje kwamen leggen.
Hij miste ze als ze te lang op zich
wachten. ledereen was welkom en u was tevreden
als u met familie en vrienden kon keuvelen over
de tijd van toen. Een harde tijd, twee oorlogen,
maar toch verloor dic van zijn hardheid in het
verloop van zovele jaren. Toen ook vond u steun
bij de Heer. Zolang u kon, zocht u Hem op in zijn
eigen Vadershuis.

Nu is uw sterke hart stilgevallen. Vol geloof
en rijk aan verdiensten bent u van tijd naar
eeuwigheid gegaan,

Vader, wij danken.U, voor dit voorbeeld van
rechtvaardigheid, werkkracht en toewijding,
moed en inzel, iedere dag opnicuw. Bompi was
¢en mens mel een gouden hart. Een mens voor
icdere medemens. In de handen van de Vader '
heeft hij afstand van daad en lijd gedaan. -

Slaap zacht, Bompi, wij weten U
thuisgekomen bij de Heer, want ais sioere man
kon u intens bidden...U was een gelovig man.

Dierbare familie en vrienden, innige dank
voor al uw blijken van licfde en goedheid.

Blijf Bompi zijn ziel indachtig.

lieten

De familie dankt U van harte om uw
gebed en blijken van meeleven.
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