Daar is geen pijn of verdriet,
Daar zal God ons omgeven,
Daar is gelukkig leven,

En het eindigt niet!

In dankbaarheid en gebed verenigd
nemen wij afscheid van
MEVROUW

MARIA, HENRIETTE CLAES

weduwe van de Heer
EMIEL DE GLAS

geboren te Schaffen (Diest) op 8 maart 1899
en overleden te Oudenaarde op 29 oktober 1980,
gesterkt door de H.H. Sicramenten.

God onze Heer,

Wij danken U voor deze vrouv/ en moeder,
die ons zo nabij en dierbaar was.

Voor haar grote liefde en zorg voor haar gezin.
Voor haar groot geloof en Godsvertrouwen.

Wij danken U voor alle vriendschap

die van haar is uitgegaan,

ook wanneer kommer en pijn haar dezl waren.
Met haar sterkte en haar zwakheid

is zij een mens geworden

waar wij blijvend zullen van houden.

Wij bidden U nu Heer

ontvang moeder in uw vriendschap en genade
en geef haar samen met vader

bij U de vreugde van het eeuwiq samenziin.
Dat alles wat zij gedaan en gzsloofd heeft

in ons mag voortleven,

en dat wij die met haar verbonden leefden,
nu nog inniger met elkaar verenigd mogen zijn.
H. Cornelius, patroon van onze parochie,

wees Gij haar voorspreker bij de Heer.

Hr en Mw Gaston en Rosette DE GLAS-HAELVOET
haar kinderen ;

Mejuffer Catharine DE GLAS,

Mejuffer Christine DE GLAS,

fMejuffer Greta DE GLAS,

Mejuffer Vera DE GLAS, haar kleinkinderen ;

Haar zusters, schoonbroers, neven en nichten,

D2 families CLAES-SAENEN en DE GLAS-

VANDENABEELE,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.
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