T
Wij gedenken dankbaar
HEER

Abel COUSSEMENT
echtgenoot van Mevrouw Emma PARMENTIER

geboren te Waregem op 15 juli 1901 en
onverwacht overleden te Sint-Eloois-Vijve
op 9 november 1973, gezalfd met
het heilig Oliesel in extremis.
Lid van de H. Hartbond en de Kristen
Bond van Gepensioneerden.
Lid van de K.W.B.
Veremerkt met de gouden medaille in
de Orde van Leopold II.

Leven is weven en sterven is zijn stuk aan
God afgeven. Ongetwijfeld zal de Heer van
leven en dood met welgevallen neerzien op
het stuk dat deze wever Hem heeft aangebo-
den, nu zijn levensdraad zo onverwacht werd
afgeknipt. Eerlijkheid en trouw vormden sche-
ring en inslag bij deze rechtschapen man, die
40 jaar lang heeft gewerkt in dezelfde fabriek.
Door zijn noeste arbeid en zijn beroepsbe-
kwaamheid heeft hij ruimschoots bijgedragen
tot de groei en bloei van dit bedrijf. Uit zijn
open gezicht straalde de eenvoud en de goed-
heid U tegen. Niet alleen voor zijn gezin heeft
hij geleefd maar ook voor zijn broers en zus-
ters en familieleden heeft hij als een echte
vader gewerkt en gezorgd met onbegrensde
toewijding. Het zal ons vreemd te moede zijn
deze brave man niet meer te ontmoeten in
het «wegeltje», met liefdevolle aandacht kij-
kend naar de vruchten der aarde en een vrien-

delijk praatje slaande met geburen en voor-
bijgangers.

Dierbare vriend Abel, wij danken U vooral
zeer innig en ontroerd voor het stille maar zo
welsprekend getuigenis van uw christen geloof.
Klokslag 9 uur vertrokt gij iedere zondag uit
uw huis naar de kerk om samen met uw
trouwe echtgenote de hoogmis van 9.30 uur
bij te wonen. Steeds op diezelfde stoel hebt
gij plaatsgenomen en aanstonds haalde gij uw
rozenkrans te voorschijn. Zonder menselijk op-
zicht kuste gij dan het kruisje, maakte het
kruisteken en begon te bidden. Als geurige
wierook is uw gelovig gebed opgestegen tot
voor de troon van de Allerhoogste, waar de
lieve Vrouw, de Koningin van de rozenkrans
het heeft opgedragen aan de hoogheilige God.
«lk prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat gij de geheimen van het rijk gods hebt
verborgen gehouden voor de wijzen en geleer-
den van deze wereld, maar ze hebt geopen-
baard aan kinderen en eenvoudigen».

Een goed mens is van ons heengegaan... Hij
ruste in vrede. Wij danken van harte de trouwe
echgenote, dochter en familieleden om de
hechte banden van liefde, die sterker zijn dan
de dood. Weest voor elkaar tot steun en troost
als gegeven mensen.

Maria, Moeder Gods bid voor ons... nu en in
het uur van onze dood, Amen.

Mw Abel Coussement-Parmentier,
zijn echtgenote ;
Juff. Marie-Jeanne Coussement, zijn dochter;
De fam. Coussement, Kint, Parmentier, Amez,
danken U voor uw medeleven en gebed.
Rouwdienst M. Decrans






