
“In onze herinnering leef jij nu verder“ 

Emile “Mil” De Bauw 
18 juli 1946  -  17 maart 2024 

Mil is thuis zachtjes van ons heengegaan. 

echtgenoot van 

 Denise De Coster 

papa en opa van 

 Kristien en Rudi De Bauw - Olbrechts  
  Jelle en Amber, Lio 
  Robbe en Laura-Lynn 
  Wietse en Lisa 
  Seppe 

 Kurt De Bauw 
  Kato 
  Bo 

 Katrien De Bauw 
  Luna 
  Finn 

delen mee in het verdriet 
  
 zijn broer, zus, schoonzussen, schoonbroers, 
 neven en nichten. 

De families De Bauw, De Coster, Van den Borre, Bogemans. 

Wij denken terug aan zijn leven 
op zaterdag 23 maart 2024 om 11 uur  
in aula GaandeweG te Merchtem, Burchtlaan 72. 
U bent van harte welkom. 

Nadien volgt de crematie en plaatsing van de urne  
in het columbarium op de begraafplaats te Wemmel. 

U kan Mil een groet brengen op donderdag tussen 18 en 19 uur 
in het funerarium Moyson, Burchtlaan 72 te Merchtem. 

Met dank aan huisarts Dr. Silia, de thuisverpleegkundige Rika  
en de verpleegkundigen van de palliatieve thuiszorg Omega.  

Liever geen bloemen maar vrijblijvend een gift aan 
Stichting tegen Kanker op het nummer BE45 000000008989 
met vermelding Emile De Bauw.  

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be 


