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GEDENK IN EEN VROOM GEBED
MEVROUW

Maria, Zulma DE KEYZER

weduwe van de Heer Hilloné DE MERLIER

Geboren te Etikhove op 19 september 1889
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op
2 juli 1976, gesterkt door de Sakramenten der
Zieken.

Wij loven en prijzen U Heer voor deze een-
voudige goede moeder.

Na een leven van hard werken en zichzelf
geven, heeft zij het stille geluk gekend van
een schone oude dag, omgeven door haar
kinderen en kleinkinderen.

Wij danken U Heer om haar bescheidenheid
in haar bestendige dienstbaarheid, en voor de
gulle vriendelijkheid in haar omgang met de
medemensen.

Wij danken U biezonder Heer, omdat het
leven op hoge ouderdom niet zinloos is, daar
de liefde die wij hen toedragen ons verrijkt
en dichter bij U brengt.

Wij danken U ook Heer, om de donkere
perioden in haar leven, want zoals een wijn-
rank moet geknipt worden om meer vrucht
voort te brengen, zo heeft moeder alle lijden
overwonnen om gelouterd voor U te verschijnen.

Wij bidden U Vader, dat niets van dit mensen-
leven verloren zou gaan. Dat zij voort moge
leven bij U en in haar kinderen. Dat wij
die haar hebben liefgehad met haar en met
elkaar mogen verbonden blijven in vrede.
Wij bidden U Vader, dat U haar Uw eeuwige
vrede moge schenken, die ook wij eens, samen
met haar hopen te verwerven.

WIJ BETUIGEN ONZE OPRECHTE DANK
VOOR UW BLIJKEN VAN MEDELEVEN

EN VOOR UW GEBEDEN.

HAAR KINDEREN EN KLEINKINDEREN,

HAAR ACHTERKLEINKINDEREN,

De families

DE KEYZER, BOURGEUS,

DE MERLIER en MARTENS
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