Vader, Uw wil geschiede .....
1+ BID VOOR DE ZIELERUST van MEVROUW

Maria Ivonne De Merlier
echtgenoote van Mijnheer MARCEL WEYTS

geborea te Nukerke, den 23 October 1914 en in den Heer
ontslapen, te Eine, den ro October 1941,
bediend met het H. Oliesel.
Lid van de genootschappen van het H. Hart en de
H. Barbara.

O God ! Onze harten zuchten en weenen om het verlies van
een teerbeminde echtgzanoote en dochter.

Pas een jaar gehuwd - een jaarken van echtelijk geluk - in
blije verwachting moeder te zullen worden - pas tien dagen
het leven geschoaken aan een lief wichtje, haar wensch - en
daar komt m=t een slag, de onmeedoogende dood de jonge
moeder zelf treffen en dit geluk verbreken ! Voorwaar, bij God
alleen is troost te vinden, als zulke slag de harten wondt.

Zij was ” de sterke vrouw ” van de H. Schrift. Diep was
haar geloof in God, groot hare godsvrucht tot Maria. Met
wijs verstand en gouden hart, de steun van haar man, zou zij
een hemelhuis stichten. Zij was de trots van haar ouders, de
lieveling van broer en zustersenallen die haar kenden, hadden
haar lief. Hcer, wij onderwerpen ons aan uwen H. Wil en
betrouwen op Uwe goedheid,

Mijn lieve Echtgenoot, kort is ons echtelijk geluk geweest ;
ijnlijk valt het mij niet langer met U, het geluk van onzen
uwelijkszegen te mogen deelen. Doch heb moed, ik sterf niet

heel en gansch, ous dochterke is mijn bloed, in haar blijf ik

bj U voortleven en U beminnen. Bij God, waak en bid
ik voor U bei.

Gij mijn_kindje, voor wien ik mijn leven schenk, heb mij
lief, maak Vader blij en wil God behagen.

Mijn dierbare Ouders, Schoonouders, Broer en Zusters,
Ivonne die Gij zoo liefhadt, blijft U in den Hemel dankbaar
beminnen, Troost U ; sterven is geen scheiden dat eeuwig
duurt.

Gij Albert, wijn corwaarde schoonbroeder, bid voor mij ;
van uit den Hemel zal ik U eens als Priester Missionaris aan
het altaar zien staan.

Beminde Grootmoeder en Familie, bidt voor mij.
Vaartwel, geliefden, tot weerziens in den Hemel.

Eine, M. Van Maercke - Tel. a6y
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_]czus is de weg,
de waarheid en het leven.
Bij Hem alleen is troost te vinden.




