Er blijft alleen een stil verdriet.
En in het huis dat je verliet
hangt nog jouw liefde als een lied
maar wij verstaan de woorden niet...

“,

Blijvende herinnering aan

Julienne De Meulemeester

weduwe van Gabriél Vestens (T 2007)

geboren te Zulte op 30 maart 1929
en overleden in het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis te Waregem
op 25 november 2016.

Dank aan allen die haar geluk,
liefde en vriendschap gaven.

Maar Jij geeft mij nog niet op.

Terwijl verweerde woorden

op mijn lippen sterven,

juichen jonge melodieén in mijn hart
waarvan ik het spoor bijster was,
ontvouwt zich een nieuw land

vol wonderen.

R. Tagore
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