Haar wegen zijn schoon geweest,
haar voetstappen waren in vrede.
GEDENK IN UW GELOVIG GEBED
MEVROUW

Clara DE PREZ

weduwe van Hilaire DELVAEY
weduwe van Georges VAN HOORDE

geboren te Zegelsem op 3 april 1915 en godvruchtig
overleden in het O.L.Vrouw Ziekenhuis

te Oudenaarde op 4 januari 1994
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de K.B.G.

Vandaag treuren velen met u, dierbare familie om het
heengaan van haar die u bijzonder dierbaar is.

En moeder was ze uit de duizend. Misschien leven kin-
deren aan dit wonder voorbij in onze tijd.

Zij was een moeder uit één stuk, vroom in haar gebed,
wijs in haar leiding, schoon in haar voorbeeld, ruste-
loos in de arbeid, nederig en dankbaar in de zegenin-
gen. Kristene moeder van de oude goede stempel, met
een waakzaam oog, heeft ze zorg gedragen voor de zij-
nen. Want zij was een overtuigde kristene vrouw, met
een rotsvast geloof en godsvertrouwen, gepaard met
een oprechte godsvrucht.

Hoe dikwijls heeft ze gebeden voor haar man, overle-
den zoon en familie, ze kwam graag naar de kerk te

Zegelsem. In het gebed vond zij steun en kracht.
Als een goede moeder heeft zij, door haar voorbeeld,
haar kinderen zorg en arbeid ingeprent en schonk hen
door een opvoedingrijk aan eerlijkheid en deugd. Maar
ook wij dragen in ons het beeld van deze ingoede moe-
der. Clara zeer gewardeerd door buren en in de
parochiegemeenschap.
Wij geloven, moeder dat gij ons nabij zijt intenser dan
ooit. Wij vertrouwen dat gij onze voorspraak zijt bij de
Heer.Ooit vinden wij elkaar terug in het " land der le-
venden". God kent de dag van het weerzien. Door onze
tranen heen vermoeden we het geluk dat ons allen te
wachten staat, en zijn reeds vol vrede om de vreugde
die gij reeds kent.
Waak over ons moeder, terwijl wij hier bouwen aan
een wereld van liefde voor de zoekende mens.
En laat uw milde glimlach onze verdere dagen blijven
verlichten.

Gij zijt nooit te vergeten,

een wonder ongemeten,

dat God heeft uitgedacht,

Hem zij de lof gebracht.

De families DE PREZ, DELVAEY, VAN HOORDE,
DE BUS, danken U voor uw blijken van medeleven
en gebed.

Namis op maandag 24 januari 1994 om 19uur.
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