Mijn kinderen, ik heb u al

dat geeflijk was gegeven :

mijn werkzaamheid bij dag en nacht

mijn liefde, gans mijn leven. G. Gezelle

t
BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

GEORGES DE ZITTER
echtgenoot van Mevrouw
AGNES VERSCHELDEN

geboren te Etikhove op 6 maart 1906 en god-
vruchtig overleden te Ronse op 11 maart 1982,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lijden is een school, waarin God de zijnen les
geeft over de ijdelheid van de wereld, over de
zwakheid van de mens, over de kracht van zijn
genade, over de prijs van de hemel. P. Hattler

Hij was een goede stille man, sterk gehecht aan
vrouw en kinderen. Hij was trouw aan zijn kriste-
lijke overtuiging en =zijn godsdienstplicht. De
laatste weken van zijn leven heeft hij veel geleden.
Wij vertrouwen erop dat hij nu, voor altijd het vol-
maakte geluk heeft ontvangen.

Mijn goede vrouw, veel hebben we samen doorge-
maakt. Steeds mocht ik op u rekenen. Dank U voor
alles. Mijn goede kinderen en kleinkinderen, gij
waart mijn fierheid. Denk dikwijls aan mij terug.
Gij allen, mijn verwanten en vrienden, bid veel

voor mij.
HIJ RUSTE IN VREDE.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon. Groeneweg, Ronse

Mevrouw Georges DE ZITTER, geboren Agnes VERSCHELDEN,

Heer en Mevrouw Marc VERHELLEN-DE ZITTER en zoon,

Heer en Mevrouw Johny DE ZITTER-VANDE WALLE en kinderen,
De families DE ZITTER, DE MAESENEIRE, VERSCHELDEN en

PROVOST,

danken U voor de blijken van innige deelneming.
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