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Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Denise Dejongﬁe

weduwe van de Heer Albert PAEME

geboren te Croix (Fr.) op 21 mei 1925
en godvruchtig overleden te Ronse op 23 juni 2011,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

De families DEJONGHE - DE BOCK en PAEME - ROOS,

danken u van harte voor uw aanwezigheid
voor uw woorden van troost
voor uw blijken van medeleven.

Het is voorbij... je lange lijdensweg tegen diabetes.
Gelukkig kon je voor de volle 100 procent rekenen
op je zorgzame echigenoot die je het in leven blijven
mogelijk maakte.

Toch had je de kracht om je ziel in de kleding te
leggen die je als naaister voor de mensen maakte.

Je vond plezier en verzet om samen met Albert de dui-
vensport te beoefenen, die je even alles deed vergeten.
Toen het niet meer ging om nog samen thuis te blijven
ging je nog een paar jaar uitrusten in het RVT De Linde.
Alleen het laatste jaar moest je alleen verder.

Met behulp van Maurice, Monique, Roland, Jacqueline
en Nicole hield je je sterk.

Je putte energie en troost in het gebed tot Onze Lieve
Vrouwke zoals je dat z6 mooi kon zeggen.

Rust zacht, je hebt het verdiend.

Martine



