TOT VROOM EN BLIJVEND AANDENKEN AAN
DE HEER

Charles DELCOUCQ

weduwnaar van Mevrouw Henriette VERHAEGHE

Geboren te Outrijve op 23 mei 1902 en godvruchtig
overleden te Avelgem op 11 september 1978, ge-
sterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

-Lid van de bond der gepensioneerden.
-Spelend lid van de koninklijke harmonie
«De Verenigde Vrienden»

«Gegroet O kruis, onze enige hoop»

Na een lange lijdensweg is Vader, die ons zo lief en
dierbaar was, zachtjes van ons heengegaan. Zijn le-
ven was inderdaad getekend door lijden en miserie.
In de bloei van haar leven heeft hij zijn geliefde
echtgenote verloren, en stond hij alleen voor de
verdere uitbouw van zijn gezin. Vooral de laatste
vier jaar werd hij getroffen door een zware ziekte,
die hem fataal zou worden. Van het ene ziekenhuis
naar het andere. Ja het waren soms lange en lastige
dagen, doch bij de minste verbetering had hij tel-
kens weer nieuwe hoop. Nooit heeft hij eigenlijk de
moed verloren, hoe lastig het soms ook was.

Hij was een ingoed man, die niemand kwaad zou
doen. Een man om van te houden en die door ieder-
een die hem kende graag gezien werd. Een echte
volksvriend die graag bij de mensen was om een
babbeltje te slaan. Hoe gelukkig en blij was hij niet
met een bezoekje. Hoe gelukkig en blij was hij als
hij St. Ceciliafeest kon meevieren. Zoveel jaren was
hij een trouwe muzikant geweest.

En dan dat kaartje kunnen leggen bij zijn vrienden
van de 3e leeftijd.

Hij was een diepgelovig man, die wist wat hij wilde
en die durfde uitkomen voor zijn gedacht. Zijn inzet
voor de goeie zaak is daar het diepste bewijs van. In
zijn miserie vond hij dan ook troost en sterkte in het
dagelijks gebed; maar vooral in de heilige Com-
munie, die hij thuis of in het ziekenhuis kon ont-
vangen.

Ja het doet ons nu pijn te moeten afscheid nemen
van deze liefdevolle vader, deze ingoede man. Mo-
ge de goede God hem, nadit harde leven, opnemen
in de eeuwige vreugde voor een zachte en welver-
diende rust bij moeder in de hemel.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij waart
steeds mijn vreugde en trots, mijn zorg en kommer.
Graag was ik er nog wat gebleven voor het gezel-
schap van u, Rafaél. Dank aan allen voor uw kinder-
lijke genegenheid, dank voor uw toewijding en zorg
voor mij, vooral de laatste jaren. Blijf nu allen eens-
gezind en zorg goed voor elkaar. Bid dikwijls voor
vader en moeder in de hemel.

God zegene en beware U.

Dierbare familie, vrienden, goeie geburen, perso-
neel van de kliniek en het wit-gele kruis; dank voor
uw genegenheid en toegewijde dienstbaarheid.
Ware vriendschap kent men in nood. Vergeet mij
niet in uw gebed.

Gabriél en Godelieve DELCOUCQ-DUPREZ,
Rafaél DELCOUCQ,

Etienne en Frieda DERIEMAEKER-DELCOUCAQ,
Hervé en Marie-Thérése ROGGE-DELCOUCQ,

De families DELCOUCQ-VANHULLE en
VERHAEGHE-GOESAERT,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Begr. E. Vuylsteke Avelgem
drukk. cartreul avelgem Tel. 056/64 42 39
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