In dankbare herinnering

aan

Gabriél Delcoucq

echtgenoot van Godelieve Duprez

Lid van het zangkoor Sint-Antonius.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.
Lid van de vrienden van Sint-Jozef.

Otegem, Ingooigemstraat 22.

"Nader bij U, mijn God, U naderbij". Dat lied heeft Gaby
meerdere keren gezongen wanneer iemand van de
parochiegemeenschap begraven werd.

"Nader bij U, miin God...", alsof uw eigen hunker in
deze woorden lag. Zo plots en onverwacht zijt ge heen-
gegaan. Was er zo'n haast om nader bij God te zijn?
Voortdurend vragen wij naar het "hoe" en het "waar-
om", maar er komt geen antwoord. De dood is en blijft
ondoorgrondelijk. Wie achterblijft houdt niets anders
over dan herinneringen. En er ziin er véle en goede en
dankbare...

Gaby was in alle opzichten een voorbeeldig man: een
goede echtgenoot en vader, stipt en punktueel in zijn
werk, vriendelijk en genegen voor zijn omgeving. Zijn
gezin was zijn leven, zijn schattige kleinkinderen waren
ziin oogappels. Maar er was niet alleen zijn gezin. Zijn
genegenheid en dienstbaarheid ging veel, véél verder.
Zo ging er geen dag voorbij zonder een bezoek aan
schoonbroer en schoonzus. Hij wist dat hij daar dienst-
baar kon ziin. Zelfs tot ver over de grenzen, in het arme
Polen, hebben mensen van zijn naastenliefde mogen
proeven. Ook het Sint-Antoniuskoor was een stuk van
zijn leven. Sinds Gaby dit mannen-kerkkoor heeft hel-
pen oprichten, heeft hij er hart en ziel aan gegeven. Hij
was er de spil en niets was hem te veel voor het goede
reilen en zeilen ervan. Niet te verwonderen dat zijn plot-
se dood zo'n schok heeft teweeg gebracht.

Wi} troosten ons met de gedachte dat God zo'n ver-
dienstelijk leven niet onbeloond zal laten. God, die ons
zo lief heeft en zo nabij wil zijn, moet het wel erg op
prijs stellen als Hij dat ook ziet gebeuren bij zijn men-
sen. "Wat gij gedaan hebt voor de geringsten van mijn
broeders, hebt gij voor Mij gedaan” zegt Jezus. Kom en
ontvang het Rijk dat voor u gereed is (Matt. 25.40). In
dat Rijk moogt gij nu zingen voor de troon, samen met
de engelen, liederen, psalmen en hymnen, God ter ere.



Dierbare Godelieve, ooit hebben we gekozen voor
elkaar en we waren samen diep gelukkig. Lief en leed in
ons gezin hebben we samen gedragen. |k dank U voor
uw liefde en uw trouw.

Lieve kinderen, het zal jullie zwaar vallen dat ik geen
afscheid heb kunnen nemen. Zorg goed voor ma en
geef haar de liefde en genegenheid die ik niet meer kan
geven.

Liefste kleinkinderen, telkens als we samen waren was
het feest. Wat zijn jullie toch schatten! We zullen elkaar
erg missen. God zegene en beware jullie.

Goede familie, vrienden van K.B.G. en van het Sint-
Antoniuskoor en beste geburen, ik was zo graag in uw
gezelschap. Dank voor de vriendschap. We blijven ver-
bonden in gebed.

Wij danken allen die
ons verdriet om zijn heengaan
delen.

Godelieve

Marc en Katrien
Filip en Mieke

Tom, Griet, Leen en Kaat
De familie Delcoucq - Verhaeghe

De familie Duprez - Claus

Rouwceremonie Vandercruyssen, Deerlijk - Tel. (056) 77 79 30
Drukkeri] Astoria, Deerlijk

Gabriél DELCOUCQ

01.09.1930

18.06.1994



