Een uniek mens is heengegaan.
Nu zijn we verbijsterd en bedroefd,
maar hij zal altijd bij ons blijven
door de onuitwisbare indruk

die hij achterlaat.

Overal en altijd verspreidde

hij warmte en liefde.

Dankbare herinnering aan
DE HEER

Lucien DELEU

echtgenoot van Mevrouw
Jeannine DEGLAS.

Geboren te Luingne op 3 oktober 1928
en overleden te Gent op 13 januari 1997.

Gesterkt door het ziekensacrament.

We hadden je graag nog zoveel gezegd,

jij had wellicht nog zoveel willen vertellen,

maar je werd sneller weggeroepen dan wie ook
had verwacht.

Het is nog nauwelijks tot ons doorgedrongen dat
jij voortaan slechts in onze herinnering zult leven.
Die laatste glimlachende blik zal ons altijd bijblij-
ven.

Voor alle gelegenheden was je altijd zo attent.
Je kon zo genieten van kleine dingen.

Je had toch zo weinig nodig om gelukkig te zijn.
Je gaf ons alles wat je in je leven bieden kon.
Dank voor alles wat je voor ons deed

en voor ons waart.

We vergeten je nooit.

Jeannine DEGLAS, Zijn echtgenote;
(t) Jacques DEGLAS,
Bertin en Annette DEGLAS-EGGERMONT,
kinderen en kleinkinderen,
Etienne en Rita DEGLAS-HELLIN,
kinderen en kleinkind,
Julien en Jacqueline DESBONNET-DEGLAS
en kinderen,
Geert en Martine DELAERE-DEGLAS,
zijn schoonbroers, schoonzusters,
neven en nichten;

Henri-Jacques DELEU-THERER, zjjn petekind;

De families DELEU-BRAEYE en DEGLAS-
VANSTEENBRUGGHE.

danken U om uw gebed
en uw meeleven.

De namis zal opgedragen worden op zondag
9 febrauari 1997 om 10.30 uur in de
Sint-Corneliuskerk te Kluisbergen-Ruien.

Rouwleiding Vuylsteke Avelgem Druk Huysman-Vanneste.






