
' God is miin toevlucht en miin kacht,
God is mijn schild en mijn betrouwen '

I
t

WU GEDENKEN IN EEN DANKBAAR GEBED

Mewouw Liliane DELFOSSE

echtgenote van de Heer Roland DE FRTIYTIER

geboren te Ronse op 10 augustus 1933,

en er overleden op 25 augustus 1992.

Het is stil geworden in de woonkamer. Allen, die
haar zo nabij waren treuren om het te woege heen-
gaan van deze geliefde echtgenote, tante, zus, schoon-
zus.

Liliane was graaggezien. De kinderen op school,
waar zii werkte droeg zij een liefdevol hart toe. In hun
midden vertoefde zij gaame. En ook de kinderen uit
de eigen Íamilie waren haar zo dierbaar. Haar huis
stond voor hen altiil open. Zij leefde mee met de
noden en weugden van haar medemens. Waar er kon
geholpen worden stond zij steeds gereed.

Zj was dankbaar voor al het schone in het leven. Zij
was zo gelukkig tilCens de ontspannende, sportieve
onfmoetingen met de wienden van de bowling. Die
mooie uurtjes waren een welgekomen rustpunt temid-
den van drukte of spanning. Nu wij haar leven over-

zien beseffen wii dat alles zo vlug is voorbijgegaan.
Met een dankbare herinnering aan alles wat Roland
voor haar heeft gedaan is zii nu in het land van goed-
heid en wede.

Met Nel Benschop kunnen wii deze dankwoorden
uitspreken:

' Het woordje DANK - het ziin vier letters maar
en toch kun je er veel mee zeggen ;

ik wil er heel mijn hart in leggen ...

God zeet'ne jullie met elkaar.
Hij zij met elk persoonlijk. Ik ben blij
dat 'k werken mocht in jullie midden ;
en, ben je niet verleerd te bidden,
bid alsjeblieft dan ook nog eens voor mij '.

Orn uw deelneming en medeleven
bedanken U :

De Heer Roland DE FRUYTIER,

De families DELFOSSE, BAERT, DE FRUYïER en

MEURIS.

Rouwdienst DEVOS. Ronse.




