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DIERBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARTHA DERUYTTER
weduwe van de heer THEOPHIEL LYPHOUT

geboren te Zarren op 1 juli 1898 en haastig
overleden te Staden, in Home St.-Jan, op 7 juni 1978.
Het Sacrament van de Ziekenzalving werd haar
toegediend.

Toen de kinderen 's avonds nog een bezoekje
brachten aan moeder in het Rustoord, was zij nog
helemaal fris en goed en werden er weer zoals
elke dag plannetjes gemaakt voor de volgende dag.
Die volgende dag echter lagen alle plannen over-
hoop ; moeder was gestorven en alle bijgeroepen
medische en geestelijke hulp kwam te laat : moeder
was ,, naar de andere oever overgestoken ', zoals
Jezus zich eens uitdrukte als Hij sprak over onze
definitieve terugkeer naar de Vader.

Binnen kort zou moeder haar tachtigste verjaardag
vieren en ook hiervoor waren reeds kleine plannen
voor een hartelijke viering binnen haar nieuwe
vriendenkring van St.-Jans-home. Na de moeilijke
overgang van de eerste maanden, van uit een
., aktief-persoonlijk "' huishouden naar een ,, ge-
meenschappelijk-rusthuis ', was Martha nu reeds
volop opgenomen in haar nieuw leefmidden en
genoot zij dankbaar van de goede zorgen die zij
dag na dag mocht ondervinden van vele toegewijde
mensen.

Al deze plannen en vooruitzichten werden op één
moment teniet gedaan door de harde werkelijkheid
van de dood. Dit onverwacht sterven onderlijnt
nog eens de uiterste broosheid en kwetsbaarheid
van ons leven hier op aarde : wie we ook mogen
zijn, op welke jonge of hoge leeftijd ook, allen
zijn we op elk moment heel broos en totaal onzeker
over het kostbaarste wat we hebben, ons leven en
gezondheid. Daarom moesten we op elk moment
zeer dankbaar zijn voor het leven en voor alle

schoonheid die we mogen genieten : Dank je wel,
goede God, dat ik mag leven en dat ik mijn hele
leven en mijn hele toekomst in uw handen mag
leggen !

DIERBARE KINDEREN EN KLEINKINDEREN, je werd
hevig opgeschrikt door mijn haastige dood, maar
laat ons liever samen terugdenken aan de schone
momenten van ons leven ; laat ons ook over de
grenzen van tijd en ruimte heen met elkaar ver-
bonden blijven in het diepe geloof dat God ons
leven zal bestendigen op een onvoorstelbare wijze.
ik dank voor alle goede zorgen en in 't bijzonder
voor uw veelvuldige bezoeken dit laatste jaar,
nu ik zelf niet meer bij jullie kon komen.

Beste dank ook aan alle FAMILIELEDEN en
VRIENDEN die mij enig goed hebben gedaan,
inzonderheid het personeel en de vrienden van het
Rustoord. Wat je doet voor de kleinsten en de
meest bejaarden doe je voor Jezus Christus zelf.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U'!

Alfred en Denise LYPHOUT - MERTENS,
Georges en Hiida LYPHOUT - SANDERS,

haar kinderen ;
Dirk LYPHOUT,

Marleen LYPHOUT,
Filip LYPHOUT, haar kleinkinderen ;

De families DERUYTTER - DECAESTECKER en
LYPHOUT - SPRUYTTE,

danken U voor uw gebeden en gewaardeerde blijken
van kristelijke deelneming.

Begrafenisonderneming Fr. Haeck, 8110 Kortemark -
Tel. 051/56 65 63 Druk Rollez, Staden
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