+ VROOM EN DANKBAAR GEDENKEN WiJ L(é

De Heer

Philippe Descheemaeker

zoon van
Heer Paul en wijlen Mw. Willianne Pevenage,

geboren te Kortrijk, op 11 maart 1958,

en na een smartelijk verkeersongeval
overleden te Brugge, op 26 december 1981,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Goede God en Vader,

we zijn zo sprakeloos,

verstomd en diep geslagen

nu Philippe is weggenomen.

Een jonge man, vol energie,

die zijn weg gevonden had

vol toekomstdromen, idealen.

Het leven lachte hem toe,

de dood wachtte hem op.

We blijven nu met vele vragen,

en met een schrijnend diep verdriet.
Ons blijft alleen een stamelend bidden.
Heer,

geef hem uw vrede en uw vreugde.

't Geluk dat hij hier enkel proeven mocht,
schenk het hem nu voor eeuwig.
Zovelen treuren om zijn heengaan.
Geef kracht en sterkte, en veel moed,
aan zijn diep beproefde vader.

De wonde ligt nog vers en open

van moeders heengaan, even plots.
Geef bijstand aan zijn broer en zus,
zijn geliefde die met hem dromen mocht,
zijn grootmoeder voor wie hij alles was,
zijn familie en zijn vele vrienden,

die 't heerlijk omgaan met hem

in herinnering blijven dragen.

Hij was er in de tijd: een korte stonde.
Geef hem uw liefde tot in eeuwigheid.
Laten we biddend samen blijven

bij hen die 't kruis nu verder dragen.

+
Paul DESCHEEMAEKER, zijn vader;
Frangoise DESCHEEMAEKER, zijn zuster;
Bernard DESCHEEMAEKER, zijn broer;
Lia LASSCHE, zijn verloofde;

Mevrouw Achiel PEVENAGE-DEBRABANDERE,
zijn grootmoeder;

De families
DESCHEEMAEKER; DEBRABANDERE;
PEVENAGE; DEBRABANDERE;

danken voor uw gebeden
en gewaardeerde deeineming.
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Vol vertrouwen
leggen we onze angst
en ons verdriet
in Uwe handen, Heer.
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