
Wij zijn bedroeÍd, maar dankbaar om het lieÍdevol
leven van iemand die ons zo dierbaar was

MEVROUW

Amanda DEVENTER
echtgenote van de Heer Marc DE MERLIER

geboren te Zulzeke op 1 I maart 1 930 en
godvruchtig overleden te Ronse op 12 januari 2000,

gesterK door de Ziekenzalving.

Medestichtster van de
N.V Aardappelhandel De Merlier.

Wat een moeder heeft van ons aÍscheid
genomen, Wie het geluk heeft gehad Amanda te
benaderen kwam onder de invloed van haar
eenvoud, haar wísheid en haar hartelijkheid.

Ze hield zo onnoemeliyk veel van haar man Marc,
haar kinderen, haar oude moeder, voor wie zlzorgde.
Ze was de opvangmoeder van haar acht
kleinkinderen, die ze toch zo kon bemoederen en
omhelzen. Altijd bezorgd om het wel en wee in hun
huisgezinnen, want alleen lieÍde en een goede
verstandhouding was haar lieÍ.

Nooit heeft ze één woord geklaagd, daarom vraag
ik : houd die familieband zo dicht mogel1k bij elkaar.

Ze heeft geleefd voor alles wat haar dieóaar was :

de aardappelzaak, waar ze lange jaren voor heeft
gezwoegd en altijd een blijvende interesse voor
toonde.

Haar grote hobby was haar naaiwerk, waaÍ ze
jaren, dagen en uren heeft aan gewerkt, maar toch
nog onvoltooid is gebleven. Ze hield zo van de natuur,
haar hoÍ, haar tuin, haar heesters, haar bloemen waar
ze de vele zomeravonden kon in vertoeven, ruikend
van bloem tot bloem, maar de mooiste bloem was zi)

zelf, als een witte lelie stond ze midden in haar tuin,
om dan dooÍ haar meer dan twee jaar durende ziekte
bloemblaadje na bloemblaadje te verliezen en dan na
die moeililke drie laatste weken als door een storm de
stengel wordt uitgerukt.

Maar, lieÍste Ma en Bomma, ge kunt ons zo maaí
niet verlaten. U blijft in onze gedachtenis heel zeker
verder leven en dankbaarheid verzacht de piin der
herinnering in stilte en vreugde. De vele mooie dingen
van vroeger blijven een kostbaar geschenk dat ge
steeds met le meedraagt.

Dank ie Ma, voor dit geschenk,

Je goedherd. voor Je bekommernis
gezin, je familie en je vele vrienden.

Marc

De families DEVENTER-DE BOCK en
DE MEBLIER-DELACROIX danken U zeer oprecht
voor de blijken van genegenheid en gebeden.

Namis in de parochiekerk te Nukerke op
zaterdag 29 januari 2000 om .17.30 

uur.

voor alje lieÍde en
en 1e zorg om je

Uitumrtvezorging Devos, Ron*
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