Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,
hij had den zwaren last op zich geladen
een eerlijk man te zijn

in woord en daad. M. G.)

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Cyriel GOETGELUK

echtgenoot van Mevrouw
Elvire MAES

geboren te Eeke, de 29 Augustus 1880 en god-
vruchtig overleden te Ronse de 15 December 1951
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten en de
Apostolische Zegen.

Een goed man ging heen, genvoudig in de om-
gang, trouw in de vriendschap, oprecht en eerlijk
in z1jn zaken: zo kenden hem zijn talrijke vrienden
en kennissen.

Maar wie hem dichter mocht benaderen, ont-
dekte spoedig in hem de rijkdom van een voor-
beeldig en teder echtgenoot,een huisvader als
geen ander bezorgd om het welzijn van de zijnen,
die vele gelukkige jaren beleefde in de intimiteit
van de familiekring, en zijn geluk zag groeien in
de zegen en de voorspoed van zijn kindeien

Om het verlies van zulk een vader bloeden de
harten, voorzeker; maar fierheid en dankbaarheid
mogen terecht een zoete balsem zijn voor treuren-
de harten en moeten ons in christelijke overgave
leren bidden: Vader, Uw wil geschiede op aarde
als in de hemel!

Dierbare echtgenote, kinderen en familie, hebt
dank om al uw genegenheid en zorgen; weest
trouw aan de christelijke traditie die altijd de on-
ze is geweest: dan wordt het droevig afscheid
weldra een zoete herinnering en een pand van
ons eeuwig wederzien in de hemel.

Zoet hart van Maria, wees mijn zaligheid!
(300 d. afl.)

4 Publri[;rmti,, 7]7. 7[3c\\‘ee;r 7Ronis;

zijn echtgenote,

Mevrouw Cyriel GOETGELUK, geboren Elvire MAES,

zijn kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Joseph ROUSSEAU-GOETGELUK,
Mijnheer en Mevrouw loseph DE VYLDER-GOETGELUK,

Mejuffer Martine ROUSSEAU,
Mejuffer Nicole DE VYLDER,

zijn kleinkinderen,

De familién GOETGELUK, LEYTENS, MAES en D'HAYERE,

Bedanken.
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