
Wilskracht,

twee woorden

wil en kracht...

Aan het einde restte nog slechts de wil,

weg was de kracht

Rust nu maar uit
jou leven is volbracht.

Beetje bij beetie moesten wij je verlaten

we konden niet zo goed meer met je praten

Die blik, die stilte deed vaak zeer

de moeder en de oma van vroeger was je niet meer

Maar nu je voorgoed bent heengegaan

zeggen wij "dank je" voor al wat je hebt gedaan.
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Herrnnering aan

MEVROUW

weduwe van de heer
Marcel Van de Walle

geboren te Ronse op 24 oktober 1926

en er overleden op 24 Íebruari 2012

De fomilies donken u

voor uw blijken von medeleven.
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Funeraflum BO. Ronse - 0800/92 390
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