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Dankbare herinnering aan

MEVROUW

echtgenote van de Heer Frans VERSLUYS

geboren te Ronse op 4 april 1933 en godvruchtig
overleden te Maarkedal op 18 januari 2010,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Frans VERSLUYS, haar echtgenoot;
Philippe en Laurence VERSLUYS-BEKERS, haar kinderen;
Evy VERSLUYS, haar kleindochter;
De families LAUWERIER - MANNENS en VERSLUYS - VEYS,

danken u voor de blifken van medeleven en gebed.

Liefste mama,

De rode anjer was niet alleen |e lievelingsbloem. Rood
was ook de kleur die je het best stond en je
lievelingskleur. De kleur van de liefde die je ons in
overvloed schonk.

Je cijfferde je eigen weg om ons en papa gelukkig te
maken, zelfs nog in de laatste dagen van je leven. Je
verzweeg hoe erg het was en verbeet dapper je pijn om
ons te sparen. Op het laatste kon je niet meer, maar je
doel was bereikt.

De door ons zo gegeerde Bommelsfeesten gunde je
ons van harte, tot daar bleef je moedig strijden.
Eénmaal je doel bereikt liet e het leven los.

Duizendmaal dank mama voor alles wat je in de loop
der jaren voor ons hebt gedaan.

Rust nu maar in vrede en denk hierboven nu gerust
eens aan |ezelf.

Laurence, Philippe en Evy.



Uitvaartverzorging Devos. Ronse.



