1— Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

BID GOD TOT ZIELERUST VAN

Heer Theophiel LYPHOUT
echtgenoot van Mevrouw Martha DERUYTTER,
Bestuurs- en spelend lid van de Koninklijke
Muziekmaatschappij " Ste-Cecilia
Bestuurslid van de Koninklijke Toneelmaatschappu
” Kunst en Broedermin ”

Bestuurslid van de Verbroedering v. h. Geheim Leger,
afdeling Staden,

vereerd met het Nijverheidsereteken le Klasse -~ de Zilveren

Medaille der Orde van Leopold Il - de Medaille van de

Weerstand en de Herinneringsmedaille v.d. oorlog 1940-45,

geboren te Staden de 25 juli 1896 en er godvruchtig
overleden de 13 october 1958,
gesterkt door de Genademiddelen van Onze Moeder
de Heilige Kerk.

De goede God heeft ons een zwaar offer gevraagd :
een. dierbare echtgenoot en beminde vader werd ons
ontnomen. Zo haastig, zo onverwachts werd vader ont~
rukt aan de liefde van vrouw en kinderen, aan de ge-
negenheid van al zijn familieleden en vrienden.

Bemind was hij door allen, een man zonder geveinsd-
heid, rechtzinnig en openhartig, rechtvaardig in zijn
zaken en vol begrip voor iedereen : een zakenman die
door noeste werkkracht zichzelf heeft opgewerkt.

Met stichtende godsvrucht ontving hij de laatste
H. Sacramenten en in volle overgave aan Gods aan~
biddelijke Wil, is hij zachtjes ontslapen in de Heer.

Mijn trouwe echtgenote, die ik al te vroeg moet ver-
laten, dank om zo veel liefde en genegenheid waarmee
gij mijn leven hebt vervuld en gelukkig hebt gemaakt.
Van uit de hemel zal ik verder over U waken, tot dat
wij opnieuw mogen verenigd worden.

Mijn dierbare kinderen en kleinkind : gaarne zou ik
nog vele jaren gewerkt hebben voor U. In de zorgvolle
strijd van het dagelijkse leven heb ik geleerd mijn be-~
trouwen te stellen op de Goddelijke Voorzienigheid.
Vertrouwt ook op de Heer : werkt naarstig, vol plicht-
besef.Vergeet uw vader niet in uw gebeden, zorgt goed
voor moeder al de dagen van haar leven: eensdaags
zullen wij mekaar terug zien in de eeuwige zaligheid.

Jezus ik vertrouw op U.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, b. v. o.

.I.

Om uw gebeden voor de overledene
en uw gevoelens van deelneming danken U

Mevrouw Theophiel LYPHOUT, geboren Martha
DERUYTTER, zijn echtgenote ;

De Heer en Mevrouw Alfred LYPHOUT-MERTENS,
De Heer Georges LYPHOUT,

De Jongeheer Dirk LYPHOUT,

De families LYPHOUT, SPRUYTTE, DERUYTTER
en DECAESTECKER.

zijn kinders ;

zijn kleinkind ;

Druk Rollez~Lefevre, Staden.
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