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Een dankbare herinnering aan

MEVROUW

Maria MARTENS
weduwe van de Heer Robert ONUN

geboren te Ronse op 7 juni í916 en
er godvruchtig overleden op 18 februari 2000,

gesterkt door de H.H. Sacramenten.

De families MARTENS, VAN MOORLEGHEM,
VANDERMEULEN, ONIJN en VANBUTSELE,

danken U van harte voor uw meeleven
en gebed.

Nu de lente nadert is Maria van ons heen-
gegaan. Ze mocht de gezegende leeflijd
bereiken van meer dan tachtig jaren waarvan
ze een halve eeuw gelukkig gehuwd mocht
zijn.

Zoals haar echtgenoot heefr onze dieóare
overledene in de textiel gewerkt. Ze was een
werkzame vrouw, goedhartig en geduldig. Ze
wilde niemand kwelsen en meed elk kwaad
woord over anderen.

Ook was ze een gelovige vrouw die bad.
Toen haar echtgenoot haar negen jaar gele-
den ontviel, kon ze gelukkig rekenen op de
steun van familae, buren en haar toegewijde
gezinshelpster die als een dochter voor haar
was. De laatste maanden en weken mocht ze
de beste zorgen genieten in kliniek en rust-
oord. Haar leed bleef ze voorbeeldig dragen.

God, onze vader, wij danken U voor al het
goede dat Gij ons door Maria gegeven hebt.
Wil haar opnemen in het Vaderhuis en vere-
nigen met allen die haar dierbaar zijn. Wek
ook ons op tot al het goede. Wij vragen het
U door Christus, onze verrezen Heer. Amen.

Heilige Maria, van wie onze overledene de
naam droeg, wees haar en onze Voorspreek-
ster.

Uitvaartv*orging Devos. Rms.
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