Dankbare herinnering aan De Heer

José SPILEERS

echtgenoot van Mevrouw Annie BOTTELDOORN

geboren te Ronse op 12 maart 1932
en er godvruchtig overleden op 29 december 2007,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Ons vadertje...

Als derde kind in een rij van tien leerde pa vanaf zijn eerste levens-
jaren de knepen van het zelfstandig zijn. Na het verlies van zijn
moeder, zette hij, samen met zijn vader, broer en zus de jongere
spruiten van het nieuwe gezin op het goede pad.

Sportief als geen ander en levensgenieter, maar vooral enorm gehecht
aan zijn ‘thuis’ en zijn familie !

Ook voor ziin kinderen kon niets goed genoeg zijn. Streng maar
rechtvaardig toonde hij, dag in dag uit, wat hard werken is ...

Al werd hij in het begin van zijn carriére, in loondienst, soms karig
beloond voor wat hij presteerde, toch vond hij elke dag weer zijn
levensvreugde tussen de mensen.

De roep naar zelfstandigheid bleef niet uit. Met stoute schoenen aan,
heel veel schrik maar nog meer vastberadenheid, zette hij samen met
ma de stap naar een eigen zaak.

Hard werken, zeven dagen op zeven, tussendoor er op lettend dat hij
zijn gezin in niets te kort deed. Zelf genietend van een kaartje leggen
in de schaarse vrije momenten.

De vitbreiding van de zack maar nog meer de komst van de eerste

kleinkinderen liet de familiemens in hem nog meer naar boven
komen. Een dagje met pépé moest immers elke keer weer een feest
ziin! Altijd klaar om te helpen, op welke manier ook, bij een foutje of
een misstap, van pa wist je dat hij het reddend vangnet bleef.

Eén keer op rust zou hij nog genieten van zoveel dingen... Jammer
genoeg bleef hij niet echt gespaard van kommer en kwel. Toch vocht
hij ook hier met verbetenheid terug. Soms vragend kijken, maar
meestal gelijk hebbend (al beseften wij dit niet altijd meteen) bleef hij
ook rotsvast trouw aan zijn geloof. Hij was graag gezien in het
parochieleven en zorgde voor de gezellige noot op zondagmorgen in
de aula of op de parochiefeesten. De noveen van O.L.Vrouw van
Wittentak was elk jaar zijn vaste stek.

Maar de gezondheid, zelfs al ontkende hij dat zelf, bleef hem parten
spelen. Diverse operaties stuurden de pensioenplannen al even in de
war. Voor pa lag het geluk niet meteen in een (verre) reis of een
supercadeau. Veel liever maakte hij elke dag nog een ander gelukkig.
Zijin lichaam volgde de laatste maanden niet echt meer zijn gekozen
levenstred. Dagelijkse spuitjes, nogmaals operaties, en dan plots ...
dat zwarte gat ... Ook dat zou hij overwinnen... Pa, je vocht tot je
laatste uur, en dat alleen al sterkt ons te weten dat je nu bent waar je
verdient te zijn. Niets zal nog hetzelfde zijn vanaf de dag dat je
vertrok, maar we weten dat van hierboven je ook elkeen die je zo
nauw aan het hart lag, nooit zal loslaten en dat je blijvend zal zorgen
voor ons.

Wellicht moet je er niet meer werken tussen de wol, maar staat de
tafel klaar en wachtten ze enkel nog op die ‘vierde’ man om een
kaartje te leggen ...

Ons vadertje, hij was meer dan alleen rechtvaardigheid... Hij was een
trouwe echtgenoot, ons pa, pépé, geliefde broer, en vriend van elkeen
die dat wilde. Wees gerust, ook wij laten je nooit los...



Annie BOTTELDOORN, zijn echtgenote;

Yves en Gerda SPILEERS - BELAEN,
Philippe SPILEERS,
Michel en Christine SPILEERS - POELVOORDE, zijn kinderen;

Fréderic SPILEERS en An VAN DER EECKEN,

Joachim SPILEERS,

Emmely SPILEERS,

Justine SPILEERS, zijn kleinkinderen;

De families SPILEERS, DECLERCQ, VANHEUVERZWIIN,
BOTTELDOORN en VUYE,

danken u voor de blijken van medeleven en gebed.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.



