Geloofd zij Jesus-Christus. Amen,

BID YOOR DE ZIEL

van

LEON VAN BUTSELE

Zoon van

Alions & Maria Pot

Geboren te Etikhove, den 29 Mei 1910,
en overleden te Lier, den 26 Maart 1940.

0 dood! Welke lessen houdt gij niel voor: heden
verloont zich de mensch jengdig en in vollen bloei
van gezondheid- morgen wordt de draad des levens
afgesneden.- Beroemt u dus niet op den dag van
morges, want gij weel niet wat hij u medebrengen
zal.

God mengell het legenwoordige leven met ellen-
den, om ons de waarde van het loekomende beler
te doen kennen,

Beweenen wij het afsterven dergenen die ons lief
zijn, eerals eene afwezigheid dan als een verlies ;
zoeken wij hen waar zij zijn, bij Jesus.Christus!

Diep beproefide ouders, wie geneest de smart waar
gijaan lijdi? Hij die leert gelooven in het zalig uit-
zicht van het wederzien.- Troost u dan, is het uur
van afsterven verschillig,ons einde is helzelfde: de
Hemel! - Daar vinden wij elkander weer om nooit
meer gescheiden te worden.

Treergeliefde ouders, broeders en zusters, blijft mij
uwe genegenheid toonen met mij indachtig te zijn
in uwe gebeden, opdal mijne ziel welhaast de eeu-
wige rusl grniele.

Beminde familicleden, vrienden en kennissen, het
iz een heilig gedacht voor de overledenen te bidden,
opdal zij vaa hunne zonden ontbonden worden.

Zoet Hart van Jesus wees mijne liefde,
300 d. afl.

Zoel Hart van Maria, wees mine zaligheid.
300 d. afl.

" Elikhove - Frans Eeman-De Pauw,




R. V, Ned. Série C. 574

PATER... NON MEA VOLUNTAS
SED TUA FIAT,

(Luc. XXII. 42.)




