In alle stilte ben je heengegaan
maar je blijft in ons verder leven.

T

Wij gedenken biddend de ziel van
MEVROUW
Euthalie VAN DE MERGELE
weduwe van de Heer Jozef VAN MOORLEGHEM

geboren te Nukerke op 11 oktober 1901, en
godvruchtig overleden te Ronse op 12 februari 1992,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Je hield zoveel van de mensen.
Je hield zoveel van ons.

Gods liefdesboodschap heb je
tenvolle uitgedragen.

We zullen je missen,

je blije lach, je vriendelijkheid,
bekommernis, genegenheid.

Om dat alles zullen we je nooit vergeten !
Tot wederzien, tot wederzien,
al waar het moge wezen.

Na lang of korte tijd, misschien
in 't ongekende nadezen !

G. Gezelle

Zij was een schat, ons moeder. Haar handen wa-
ren nooit stil. Zij wilde maar werken en zorgen al-
leen : voor ons, haar vijf kinderen, vader, haar ou-
ders en tante en nonkel. Hoe klein de boerderij ook
was, toch slaagde zij erin toe te komen en daarbij
nog anderen te helpen als het nodig was. Zij heeft
geen weelde gehad maar haar glimlach legde de
goedheid van haar hart op haar lippen.

Het leven spaarde haar niet. Na een ongeval
moest ze maandenlang in de kliniek blijven en haar
benen werden nooit meer zoals vroeger. Elf jaar gele-
den moest ze afscheid nemen van vader. Toch vond
ze weer troost en sterkte om voor ons weer die goe-
de lieve moeder te zijn van altijd.

Met kinderlijke dankbaarheid blijven wij aan haar
terugdenken. Wij bidden voor haar en voor vader dat
zij het volle geluk mogen vinden en in alle eeuwig-
heid bij God mogen leven.

Namis in de parochiekerk van Nukerke op zondag
12 april 1992 om 10 uur.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
danken U van harte.

Uw medeleven was ons tot troost.

Uw bidden weze haar een zegen.

Voor dit alles zijn wij U dankbaar.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.



IN ALLE STILTE
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