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Aandenken aan

Paul Van den Abeele
echtgenoot van Nelly DE ÍvlERLlER

Medestichter van drukkerij Sanderus
Voorzitter Broederband Oudenaarde - Ronse - Brakel

geboren te Oudenaarde op 5 december 1 925
en thuis in de Heer ontslapen op 29 juni 1998

Lieve goede man en vader, dierbare broer en Íamilielid.
Oprechte vriend, trouwe Vlaming.

Het was een voorrecht door jou bemind te worden,
je lief te hebben, je te kennen en te ontmoeten.

Voor alles wat van jou is uitgegaan aan lieÍde, vriendschap,
goedheid, optimisme en trouw zullen we je dankbaar gedenken

Moge de Heer ]e zijn vrede en de eeuwige rust schenken en
aan ons, sterkte en kracht alle dagen van ons leven.

"De moerbeitoppen ruisten ".

God ging voorbij.
Neen, niet voorbii, hij toeÍde.
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij.

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht.
Gedachten die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.

Hij Iiet zijn vrede dalen
Op ziel en zin.
'k Voelde in zi.jn vaderarmen
Mij koesteren en beschermen
En sluimerde in.

De morgen die mij wekte
Begroette ik blij.
lk had zo zacht geslapen,
En Gij, miln Schild en Wapen,
Waart nog nabij.
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