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dia Lue Sobry

De Stilte

bij je heengaan
is groot,

maar in ons hart
blijf je

verder leven.
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Dankbaar en liefdevol aandenken aan
Mevrouw
Alida VAN MAELSAEKE

weduwe van de heer
Valére DE VOS

geboren te Mater op 8 september 1910

en overleden in het O.L.Vrouweziekenhuis
te Oudenaarde op 9 januari 1999.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Wie kent beter dan U, God, het mooie rijke leven van
deze goede moeder en grootmoeder ?

Gij kent het verhaal, God, van haar rusteloze handen
die zoveel hebben gewerkt en gegeven ; die zelfs in
haar hoge ouderdomniet werkeloos konden blijven.
Gij kent het verhaal van haar eerlijke lietde voor man,
kinderen en kleinkinderen, een verhaal van toewijding
en trouw, van tederheid en trots.

Gij kent het verhaal van haar rotsvast geloof, van haar
stil en vertrouwvol gebed, van haar liefde voor de Kerk.

Dank, God, dat wij U mochten zien in deze wondere
moeder en grootmoeder, die ons leerde in vreugde en
leed steeds op U te vertrouwen.

Liefste bomma, graag hadden wij jou nog gezegd hoe
blij wij waren met alles wat jij ons gegeven hebt, hoe
dankbaar wij zijn voor jouw nooit ophoudende zorg en
bekommemis, hoezeer wij jou zullen missen. Met in-
nige genegenheid zullen wij steeds aan jou denken.

Nu geven wij jou terug in Gods handen. Hij zal jou de
kroon der gerechtigheid geven die Hij beloofd heeft aan
allen die Hem dienen.

In vertrouwen en geloof weten wij dat jij verder leeft
om voor ons allen een blijvende steun te zijn. Jouw
grote hart blijft kloppen in elk van ons, maar vooral in
God die de Verrijzenis en het Leven is. Dankbaar blij-
ven wij jou gedenken in ons gebed.

De namis zal plaats hebben
op zondag 31 januari 1999 om 9 uur.

Haar kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de families
VAN MAELSAEKE - DE WEERDT,
DE VOS - DE SCHAMPHELEIRE
danken U voor Uw medeleven in de rouw.
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