‘Geef uw blij vertrouwen nooit prijs,
want het wordt ruimschoots beloond’
(Hebr. 10)
Tot vroom aandenken aan

Mevrouw

Marie-Louise VAN MOORLEGHEM
weduwe van de Heer René ROMAN

geboren te Etikhove op 26 november 1904 en
godvruchtig overleden te Ronse op 1 juli 1991,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Moeders zijn er om van te houden. Hun inzet,
moed en vertrouwen meet men niet aan de tijd.
Hun werk, hun zorg blijft duren. Zo was deze
moeder cn grootmoeder. Steeds heeft zij voor
haar gezin gezorgd, met alle liefdekracht. Het
werk thuis en buitenshuis heeft zij nauwgezet en
plichtsbewust op zich genomen. Al te vroeg
weduwe geworden kon zij moeilijk haar verdere
leven zelfstandig uitbouwen. Gelukkig waren er
de kinderen om te zoeken naar een oplossing :
de opvang in het tehuis te Louise-Marie. Daar
kon zj met haar beperktheid haar verdere leven
uitbouwen. De regelmatige bezoekjes van kinde-
ren en kleinkind, van alle nabije familieleden
brachten opbeuring en verkwikking. De kapel

was er in de omgeving : een dankbare gelegen-
heid om eens rustig te bidden, om kracht te
vragen bij moeilijkheden en beproeving. De ver-
dere opname in het zickenhuis deden haar ver-
moeden dat haar aardse bestaan naar zijn einde
liep. Rustig is zij ontslapen.

Wij zijn als familie en naastbestaanden dank-
baar dat wij zo een moeder, grootmoeder en
tante hebben leren kennen. Wij vragen aan Onze-
Lieve-Heer dat hij haar met allen die haar voor-
gingen in de dood mag opnemen in zijn eeuwig-
heid.

Onze-Lieve-Vrouw van Alijddurende Bijstand
sta ons bij, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

De Heer en Mevrouw Germain ROMAN-
VANDER EECKEN en zoon,

De families VAN MOORLEGHEM, ANTROP,
ROMAN en DEMAERTELEIRE,

danken U voor de blijken
van Kkristelijke deelneming en gebed.

Rouwdienst DEVOS. Fiertelmeers, Ronse.
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Heer, Gij zijt de bron
van eeuwig leven.



