
Mijn dagen yergaan als een schaduw,

Gij Heer, blijft door de eeuwen.

Bid met ons samen voor

Georges Maurice VAN SCHOORISSE
echtgenoot van

Lucie BOSSAERT
geboren te Maarke-Kerkem op l3 mei 1920

en godvruchtig overleden in het

A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 22 juni 1995.

Oudstrijder 1940 - 1945.
Lid van de Gepensioneerdenbond Roborst.

Heer onze God,
uw Zoon heeft het lijden doorstaan
en ten einde toe uw wil volbracht.
Gestorven om onzentwil
is Hij uw heerlijkheid ingegaan.
Geefons de kracht diezelfde weg met Hem te gaan

om eens thuis te komen bij U. lopeningsgebed t2. zondag)

De mens is als gras dat spoedig verdort,
zo dichtte voor ons de psalmist,
maar Gods erbarmen blijft altijd :

zoals een Vader heeft hij zijn kinderen lieÍ.
Het leven met zijn vele Íàcetten
heeft Maurice met en voor ons beleefd :

het gezinsleven en de arbeid,
de oorlogsomstandigheden en de vrede,

met oprecht levensoptimisme en moed ...

hij was gaame bij de mensen.

We zijn dankbaar voor al hetgene

dat we van hem mochten ontvangen.
De laatste maanden waren er van pendelen
tussen thuis en de kliniek,
een afivisseling van vertrouwen
en van teleurgestelde hoop.

Voor hem is de storm nu gestild
en de tocht naar de overkant voorbii .

Moge de Heer Jezus die voor ons allen
dc Weg. de Waarheid en het Leven is.

hem nu geleiden naar het Vaderhuis
waar liefde heerst en vreugde voor altijd.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen, schoon-
moeder en de families VAN SCHOORISSE -

BAELE , BOSSAERT - DE CLERCQ danken U
voor uw blijken van deelneming in rouw en gebed.

Namis op :ondag 23 juli 1995 om 9 uur.
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