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Ter gedachtems van

Marce] VANDE WALLE

zoontje van

Hippoliet ‘en Bertha Spileers,

geboren te Nukerke den 21 mei 1933,
en overleden te Ronse den 2 December 1938.

Lieftallig, schoon en zoet was "t kind,
Dat door de dood ons wierd ontnomen,
God wist hoe zeer het was bemind,
En toch is Hij er om gekomen.

*tIs hard... Doch 't heete welgedaan,
Dewiil het God alzoo beliefde !
Maar dood, Marcel blijft bestaan,
En leve voort in onze liefde.

Teergeliefd kind, waarom ziit gij ons zoo vroeg
ontnomen. Gij waart moeders schat en troost. Gij
sterktet vader in ziin dagelijkschen arbeid. Maar
neen! wii willen tegen Gods raadsbesluiten niet
motren Uw zieltie was te rein om ooit de bedor-
venheid der wereld te kennen In den Hemel was
ziin plaats, Daar waakt gii over vader, moeder,
en bid God om een euwig wederzien.

Jezus, Maria,” Jozef |

Drukk. Decubber, Louise-Marie




