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Dankbare herinnering aan

De Heer
Maurice, Charles
VANGEERSDAELE

echtgenoot van Mevrouw
Omerie REYNTJENS

geboren te Ruien op 1 juni 1910
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 22 december 2002.

Gesterkt door het ziekensacrament.

Een hoogbejaarde mens is een sterke mens, zo6
zegt men. Terwijl het rondom ons winter wordt,
nemen we afscheid van Maurice. Maurice was
sterk en binnen vijf maanden zou hij drieénne-
gentig jaar zijn geworden.

We danken hem voor al wat hij voor ons is
geweest:

voor zijn geliefde echtgenote, zijn zoon en
schoondochter en zijn twee lieve kleinkinderen.
U was immers zo fier op Uw lieve kleinkinderen
die U in je oude levensdagen nog hebt mogen
zien opgroeien.

Vele werk is door zijn handen gegaan, met de
zware smidshamer heeft hij vele kunstwerken
gemaakt en dit met hart en ziel voor zijn werk.
Wie hem kende, ontdekte bij hem een goed
hart. ledereen kon op hem beroep doen en
velen werden in alle stilte geholpen.

Hij hield bijzonder veel van renpaarden en
drafkoersen, met bewondering kon hij opkij-
ken naar de paarden die gezwind vooruit
stormden naar de zege; ontstuimig, fier,
ontembaar in hun drieste viucht.

Z4 rennen we doorheen de dagen en jaren
naar de eindmeet die védr ons ligt.

Rust nu maar uit, je hebt de strijd gestreden
en het meer dan moedig gedaan.

Ja, 92 jaar, dat mag hem sieren.

Laten we nu ook de Heer danken voor al het
goede dat wij door hem mochten ondervin-
den.

We zullen je missen elke dag in kleine een-
voudige dingen.

Ons verdriet is groot, maar mooi is de herin-
nering aan al het goede dat U bij U had.
Heer,

We hielden van pa, opa, zoals hij was.

We danken U, dat we hem zolang in ons
midden mochten houden.

Laat hem nu delen in de vrede, van een
eeuwige Kerstmis.,

H. Comelius, Patroon van onze parochie,
wees gij de voorspreker bij de Heer.



Omerie REYNTJENS, zijn echtgenote;

Luc en Claudine
VANGEERSDAELE-DESIMPEL,

zijn zoon en schoondochter;

Maxime en Inés, zijn kleinkinderen;

Zijn zusters, broer, schoonzuster,
schoonbroers, neven en nichten.

Danken u om uw blijken
van medeleven.

De namis zal opgedragen worden
in de Sint-Corneliuskerkvan Kluisbergen-Ruien
op zondag 19 januari 2003 om 10.30 u.

Rouwleiding E. Vuylsteke, Avelgem
Drukk. Huysman-Vanneste Kluisbergen




