Rouwleiding-Funerarium Van De Vijver, Zulte
Drukw. Aktua Grafiek, Zulte



Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijiden
kan men dankbaar zijjin
dat God het komt bevrijden

Dankbare herinnering aan

Cativet Tislterss

echtgenoot van Julienne De Meulemeester

geboren te Zulte op 28 december 1927
en overleden in het O.L.Viouw van Lourdesziekenhuis
te Waregem op 2 september 2007

De familie dankt u voor uw medeleven.

Namis zaterdag 15 september om 18.00 uur in de kerk te Zulte.

Er ziin geen woorden voor een zieke
van wie je weet, hij redt het niet.

Je streelt ziin wang, je ziet zijn ogen
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor z'n einde
dat na zoveel moedig strijden kwam.
Omdat het niet alleen zijn leven

maar ook zijn liden overnam.



