T
TER NAGEDACHTENIS VAN

De Heer

REMI VUYE

geboren te Maarke-Kerkem op 24 april 1916
en overleden te Ronse op 6 juli 1988

Afscheid nemen

is met zachte vingers wat voorbij is,
dichtdoen en verpakken in goede gedachten
der herinnering...

is verwijlen bij een brok leven

en stilstaan op de pieken van vreugd...

Afscheid nemen

is met dankbare handen

weemoedig meedragen

al wat waard is om niet te vergeten...

Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven.
Men leert het nooit.
Gelovigen nemen nooit afscheid
van het leven.
Ward Bruyninckx

De familie

dankt voor de blijken van
oprecht medevoelen

Rouwleiding Aelvoet, Ronse



treurend om je heengaan...
& dankend om je ‘zijn’,
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