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Danl<bare herinnering aan

Paul Baekeland

Echtgenoot van Annemie De Coninck

Geboren te Schorisse op 30 maart 1936

en overleden te Oudenaarde op 22 mei 20 l9

De familie dankt u allen

voor uw sympathie en medeleven.

lk heb huizen gebouwd, bomen geplant, boeken geschreven.

lk heb lief gehad en lieíde gekregen.

ll< ben op zoek gegaan naar God

en ben terecht gekomen bij de dingen.

lk ben dankbaar gestorven,

de grote stilte in gegaan.

Poul Boekelond
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's Avonds

als de dingen zwilgen

en de dieren grazen

langs de waterkant.

de aarde ruikt
naar kiem en dood,

dan ben ik eeuwig,

één verdiept moment.

Poul Boekelond

Lieve vake,

En toen ontdekten we

je laatste woorden in het schriftje

dat we je ooit voor ie verjaardag schonken

en waarin je voorzichtig alleen de woorden schreeí

waarvan le zeker was dat ze af waren.

We wisten niet wat we zagen...

Jouw ongeloofliik verrassende woorden,

zo speels. zo lichtvoetig, zo grappig.

Ze springen als uit een doosje

en ze geven ons zoveel troost:

Von ergens uit een onder /eyen

roePt de koekoek;

"koekoek!"

Dank le, vake.

Jij bent me d'er eenqe!

Onopvallend staan wij,

de bloemples aan de overkant,

met velen te bloeien voor jou.

De bergen zijn hoog.

Morgen ben jij aan de overkant.

Poul Boekelond

Ventje,

ie was als een kostbare diamant.

Dank u.

Moeke
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