
 
 

 
Hier staan we dan… leeg 

omdat jij er niet meer bent. 
Hier staan we dan… vervuld 
omdat jij in ons leven was 

en zoveel te betekenen had. 
 

Dank je wel 
 
 

Marcelle Borré 
 

Weduwe van Jules Thomas 
 

Lid van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt 
 

geboren te Merchtem op 14 april 1928 
en er overleden in het WoonZorgCentrum Ter Stelten  

op woensdag 30 januari 2019. 
 

          
 

Wij gedenken Marcelle tijdens de verrijzenisliturgie  
in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk te Merchtem op  

donderdag 7 februari 2019 om 10 uur. 
 

Samenkomst en begroeting achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur. 
 

Aansluitend begeleiden we Marcelle naar haar laatste rustplaats 
 op de begraafplaats te Merchtem. 

 
De eucharistieviering die hoort bij de verrijzenisliturgie, zal 

plaatshebben in voornoemde kerk op 31 maart 2019 om 10.30 uur. 
 

Een laatste groet aan Marcelle, kan in het funerarium Moyson 
Burchtlaan 72 te Merchtem op dinsdagvond tussen 18 en 19 uur. 

 
Bloemen noch kransen. 

 
Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Dit melden u met droefheid: 

 
haar broer, zussen, schoonzussen, neven en nichten: 

 
René † en Lisa Borré - Van Belle,  
kinderen, klein-en achterkleinkinderen, 
 
Henri † en Hélène Michiels - Borré,  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
 
Alberic † en Yvonne Guns - Borré 
kinderen, klein- en achterkleinkind, 
 
Etienne en Jacqueline Borré - De Coster, 
kinderen en kleinkinderen, 
 
Georges † en Jeanne Bulens - Thomas, 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

 
haar petekinderen: 

 
Carine en Karla, 

 
De families Borré - Thomas - Van den Eede - Hermans. 
 
Met oprechte dank aan Dr. Vandessel 
alsook aan de directie en personeel van WZC Ter Stelten  
voor hun goede zorgen. 

 
Rouwadres:  Maurits Sacréstraat 12 - 1785 Merchtem 
     
                                                                                       uitvaarten bvba Moyson 052/37.03.44 

 
 
 
 

 
  

 
 
 


