
DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Pelagie FASSEUR
echtgenote van de Heer

Urbain BONSSE

geboÍen te Melden op 12 november 1914

en thuis plots overleden op 20 juni '1992,

gesterkt door het gebed van de Kerk.

Lid van de K.B.G.-Leupegem.

God gaÍ haar het leven.
Met de talenten en mogelijkheden heeft zij haar leven

opgebouwd. Met veel lieÍde en inzet vooÍ haar gezin

heeft zij haar taak vervuld, samen met Urbain, voor
kinderen en kleinkinderen.
Zij mocht de vreugde smaken van nieuw leven in een
achterkleinkind.
Zij eruaarde de pijn van zwakke gezondheid en zij leeÍ-

de intens mee met haar dochter die wegkwijnde door
ziekte.

Met onmacht keek zij uit naar wat hoop ten leven.

De spanning en het verdriet deed haar hart begeven.

Nu laat ook zij een leegte voor het leven van die haar

nabij waren. Zoals zij met vergankelijkheid en dood

diende te leven, zo gaan ook wij mèt vragen van

eeuwig Licht naar God die leeft.

Wij bidden U God, laat Pelagie nu thuis komen bij U.

Laat haar goedheid en haar trouw voortleven in allen
die haar dierbaar waren. Laat alles wat waardevol was

in haar leven voor ons een wegwijzer ziln die naar U
verwijst. Laat alle onrust van haar aÍglijden en gèef

haar de eeuwige vreugde.
Laat ons allen, die in dankbaarheid naar haar opzien,
met haar verbonden blijven over de dood heen.
Samen met l\ilaguy, haar dochter, moge zij vanuit Uw
heerlijkheid in onze herinnering en in ons leven
voortleven.

De namis zal plaatshebben in de St.-Amanduskerk te
Oudenaarde-Leupegem op dinsdag 7 juli 1992 om
1 9 uur.

Een milde t[oost waren ons uw blijken
van deelneming en genegenheid.
Daarvoor danken wij U van harte.

De Íamilies
FASSEUB, SPILEERS, RONSSE en SIMOENS.



Begr. D'Hondt, DijkstraalLindestraat, Oudenaarc
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
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