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Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Georges MARTENS

weduwnaar van Mevrouw Mireille JOLY

geboren te Ronse op 17 juli 1919 en er
godvruchtig overleden op 1 februari 1999,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Niet helemaal onverwacht, maar toch zo
plots is Bompa ons ontvallen.

Hij was een eenvoudig man, met een
gouden hart,

Zijn gezin was zijn grootste zorg.

Bompa, je was de held voor je kleinkin-
deren.

Met tranen in de ogen nemen we van-
daag afscheid, maar de dankbaarheid voor
zoveel goeds zal de basis blijven voor een
nooit te vergeten herinnering.

Zijn kinderen en kleinkinderen,

danken U voor de blijken
van deelneming en gebed.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.
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En souvenir de

MONSIEUR

Georges MARTENS

veuf de Madame Mireille JOLY

né a Renaix le 17 juillet 1919 et %
pieusement décédé le 1 février 1999,
réconforté des derniers S. Sacrements.

Il était bon, loyal et courageux. C'était
un pere tendre, un grand-pére merveilleux.

Apres tant de souffrances causées par
le chagrin et la maladie, il a réussi a
frouver la sérénité,

Notre oiseau chanteur de I'0.C.M.W.
s'est envolé vers le paradis blanc pour
rejoindre sa bien-aimée et ceux qui, sur
terre, lui avaient tant manqué.

Nous, ses enfants et petits-enfants qui
l'avons tant aimeé, entouré et encourage,
garderons toujours en nous, cette petite
flamme qui ne s’éteindra jamais.

Veille sur nous, Papy chéri, tu vas tant
nous manquer

Ses enfants et petits-enfants,

vous remercient pour les marques
de sympathie témoignées,
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