


Antoine VANDE WIELE,
haar echtgenoot - son époux;

Francesco & Caroline ROTULO - VANDE WIELE,

haar kinderen - ses enfants;

Aurélie,
Audrey,
haar kleinkinderen - ses petits-enfants;

De families - Les familles

MEUNIER-POT & VANDE WIELE - DE LAERE,

danken u voor de blijken van medeleven

vous remercient pour les marques de sympathie.

Funérailles Devos - Renaix.



Dankbare herinnering aan
MEVROUW

echtgenote van de Heer Antoine VANDE WIELE

geboren te Ellezelles op 1 maart 1942
en rustig thuis overleden op 14 september 2013.

Mamy,

Je was een moedige, grappige en hardwerkende vrouw. Je
genoot van het leven en een glimlach was altijd aanwezig. Je
wist dat je diabeet was, maar gelukkig kon je de toekomst niet
zien, want die heeft jou niet gespaard. De zin in het leven heb
je nooit losgelaten. De reizen naar Frankrijk en ltalié maakten je
gelukkig. Je hield ervan om naar zee te gaan of gewoon thuis
te zijn omringd door je familie. Koken kon je als geen ander. Je
toverde altijd wel iets tevoorschijn en weet je smaken zijn niet te
vergeten. |k ben je dankbaar dat ik je leermeester mocht zijn de
laatste maanden van je leven. Je zei altijd: “Daar op de berg wil
ik inslapen zodat ik van hierboven op mijn geliefden een oogje
in 't zeil kan houden”. Toen konden we er om lachen, maar nu
ben je daar echt. Die wens is nu vervuld.

Bedankt voor alles, slaap zacht, Mamy!

Antoine.

Op de dag van je begrafenis, sta ik aan je graf te wenen. Nochtans
ben je hier niet meer helemaal. Je blijft verder leven in alle dingen
die je mij hebt geleerd en die mij toelaten om vandaag de juiste
dingen te doen. Je maakt deel uit van de adem van de wind die ons
aangezicht streelt, van de diamanten weerkaatsing op de sneeuw
en van de zachte herfstregen die onze tuinen zal besprenkelen. Je
bent de zon op de gouden tarwehalmen. Al moet ik nu je hand
loslaten zonder te mogen zeggen “tot morgen”, niets zal ooit onze
band breken.
Dank je wel mama.

Je dochter Caroline.

A la pieuse mémoire de
MADAME

épouse de Monsieur Antoine VANDE WIELE

née & Ellezelles le 1 mars 1942 et s’endormie doucement
a son domicile le 14 septembre 2013.

Mamy,

Tu étais une femme courageuse, souriante et toujours pleine de
joie de vivre. La vie ne t'a pas épargnée, car tu étais diabétique.
Mais ta joie de vivre ne t'a jamais quitté. Les voyages en France
et en ltalie ont fait ton bonheur. Tu adorais aller & la mer ou
étre chez toi entourée de ta famille, qui était toujours trés pré-
sente pour toi. La cuisine n'avait aucun secret pour toi, tes repas
étaient dignes d'un grand chef et je te suis reconnaissant d’avoir
été ton apprenti les derniers mois de ta vie. Tu as toujours dit:
“Je veux m’endormir en haut de la colline afin de garder un
cevil sur le monde d’en bas”. A ce moment-la, nous en rigolions,
mais maintenant tu y es réellement. Voild ton veeux exaucé.

Merci pour tout, dors bien, Mamy!

Antoine.

En ce jour funebre, je pleure devant ta tombe. Malgré que tu
n'y sois pas entiérement. Tu vis encore dans toutes les choses que
tu m'as apprises et qui me permettent d'étre aussi douée aujour-
d’hui. Tu résides dans le souffle qui nous caresse nos visages,
dans l'éclat du diament sur la neige. Tu es dans la douce pluie
d’automne, qui arrosera nos jardins. Tu es le soleil sur les bles
d'or. Méme s'il me faut lacher ta main sans pouvoir te dire “a
demain”, rien ne défera jamais nos liens.

Merci maman.

Ta fille Caroline.



