"Geluk is alles wat men niet vergeet.”

Innig gedenken wij leven en ontslapen van
DE HEER
PETRUS PAEME

Echtgenoot van Leonie MOORTGAT.

Geboren te Maarke-Kerkem
op 29 december 1912, en godvruchtig overleden
te Aalst op 30 december 1995.

Oudstrijder 1940-1945.
Lid van de Vlaamse oudstrijders.

Een gelukkig man in de volle kracht
van zijn jaren, naast moeder, bouwend
aan zijn gezin, zonder uren werkend
aan de geurige oven : versgebakken brood,
dagelijks brood voor mensen,
en soms als toegift meegegeven ...
Want zo was vader, blij als hij kon geven,
brood en koeken, de vruchten
van zijn ruime tuin, de beste eerst.

En alles wat hij ongeweten deed ...

En dan stilaan de oude dag : alles afgeven,
wat hem zo kostbaar was : zijn werk
in huis en tuin, waarin hij zijn liefde
kon uitspreken voor zijn gezin,
zijn vrijheid van bewegen, het zicht
van zijn ogen : voor hem die zo graag
en verstandig alles volgde wat gebeurde
en het toetste aan zijn ervaring en wijsheid.
Deze jaren hebben wij hem omgeven
met graag-geschonken zorg en liefde,
moeder en kinderen. Zijn grootste troost.
Stil is hij uitgegaan, als nam hij afscheid
en alles was vervuld.

Wij hopen en bidden, God, dat Gij hem
opneemt met Jezus, zo vlak voor nieuwjaar,
om eeuwig bij U te zijn en eindelijk
te rusten. Maar Uw huis zal geuren, God,

naar vers brood, 1 ijgem ook
in onze herits? mgé Earen.
U dankt, de familie Paeme-Moortgat,

Roos en Van Malder voor de troost van
Uw aanwezigheid, van Uw meeleven en Uw gebed.



Ik heb lang en gelukkig geleefd,

mij met weinig tevreden gesteld,

niets gevraagd en veel gekregen

en ik ben, van alle goede dingen voldaan,
zachtjes ter Gode gegaan.

(Stijn Streuvels)




