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Dankbare herinnering aan
het leven en sterven van

De Heer Marcel ROUSSEAU
cchtgenoot van Mevrou r Aïda MAES

geboren te Maarke-Kerkem op 19 ranuari 1908
en godvruchtig overleden te Rons€

op 29 maart 1991, gesterkt door
de laatste H. Sàcramenten.

kruis opgenomen en moedig gedragen. Samen
met de rouwende apostelen en de tleuende
vlouwen staan zih naastbestaanden.

Pasen geeÍt uitzicht op verrijzenis, op een
leven over de dood heen, v i van kornmet
en zoÍ& met een durend gelu-k en een onuit-
sprekelijke vreugde. Moge hij ons van bij
Onzelieve-Heer en van bij Maiia, ziin hemel-
mo.\Ce! verder begeleiden en Lreschermen.

Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak, bid voor

ln onze piin om dit afscheid voelen wij ok
een gÍote dankbaarheid voor het leven van
deze man-

Dankbaar omdat hii gewerkt heeÍt voor zrjn
vrouw en ziin gezin. Dankbaar omdat hi, zo
bekommerd was om zijn kleinkind, naar
wiens e€rste communie hii zo uitzag.

Marcel zocht niet op de ecrsre plàats zich-
zelÍ. Op zijn w€!'k en thujs was hri vooral be-
kommerd om anderen. Er Ívaren de onver-
geteliike ogenblikken van stil gelul, van de
stille zorg waarmee hij werd omringd doo!
zijn Seliefden. Er waren ook de lasten van de
oude da& de kommer en de zorg om het
geluk van de elgen Íamilie.

Coede Vrijdag was ziin sterÍdag : samen
Eret Jezus, in wie hij geloofde, heeft hij zijn

IvlevÍouw Marcel ROUSSEAU-MAES Aïda
ziin €chrSenoie;

Mevrouw Annie ROUSSEAU, zijn do(hrèI;

longeheeÍ Thierry PIPELERS, z,jn Honzoonj

De families ROUSSEAU-WILLEMS en
MAE}CEENENS,

danken U oprecht voor de bliik€n
van de€lneming en geb€d.
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DE GOEDHEID VAN VADER
ALS LICHT IN ONS HART


