(0] dodd o groot geheim der dood ! hoe wel leert
gijons kennen wat wij op deze wereld zijn,

H. ALPH. LIG.
23

TER ZALIGE GEDACHTENIS VAN
Maurice Van Moorleghem

ECHTGENOOT VAN

Marie-Francisca-Angela VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Nukerke, den 16 Juli, 1897,
en schielijk overleden te Auden., den 22 Juni 1928

S ————

Wij zijn reizigers op de wereld; onze dagen
vliegen voorbij als eene schaduw, en hier is geen
vast verblijf. 1. PAR. 29. 15

Een wijze man hecht zich aan de wet Gods en
volbrengt dezelve getrouwelijk EccL. 33

Op de zeisen der dood staat geschreven: ik
spaar noch jong, noch oud, noch rijk, noch arm.
Ik kom onvoorziens en wijk voor niemand !... wees
dan bereid, want de zoon des menschen zal komen
op het uur dat gij het niet peinst.

H. AUG. LUC. 12 40,

Bedroef u niet, lieve echigenoote en kind onze
scheiding zal niet lang duren, wij zullen elkander
in den hemel terug zien. H. ALOYS.

Beminde vader, broeders zusters, bloedverwan-
ten en vrienden, bidt voor mij ; want de Heer is het
die mij moet oordeelen. H. CHRIST.

Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak
mijn hert gelijk aan het uwe. (300 d. aflaat)

Zoet hert van Maria, wees mijn zaligheid.

(300d. aflaat)
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Druk. Vande Velde, Leupegem




(ONDER DF, SCHADUW VAN HET KRUIS RUST IKIN VREDE !

O MUN JEZUS. BARMHARTIGHEID !
(100 d afl.)
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