N
Vroom aandenken aan
Mevrouw

Simonne VANCOPPENOLLE

echtgenote van de Heer
Albert VANDER EECKEN

geboren te Ronse, op 22 december 1920
en er overleden op 15 februari 1990
gesterkt door de laatste H. Sakramenten

Papa,

als ik doodga, ween dan niet

weet dan dat ik immers van je hield
en slechts gelukkig was

als ik jou gelukkig kon zien.

Laat niet tot de dode komen

die levend niet naar hem wou zien.
Blijf bij mij en warm je handen

kus zacht mijn hart

zodat het nog eens warmen kan.
Als straks te vlug het eeuwig afscheid komt
laat dan bij mij jouw liefde blijven
en ween niet...

weet dat ik nog véél van je hou...

Mijn kinderen, ik heb U al

dat geeflijk is gegeven :

mijn werkzaamheid bij dag en nacht
mijn liefde, gans mijn ieven.

Albert Vander Eecken,

Monique Vander Eecken,

Robert en Ginette Vander Eecken-De Potter,

Lucien en Nadine Deriemaker-Vander Eecken,

Philippe en Martine Vandenabeele-Vander Eecken,

Paul en Catherine Boudringhien-Vander Eecken,
haar kinderen,

haar echtgenoot,

Philippe en Carine Vanderhaeghen-
Van Ceunebroecke,
Alain Vanderhaeghen,
Nathalie Vander Eecken en verloofde
Stefaan Modde,
Geoffrey Vander Eecken,
Stephanie Deriemaker,
Florence Boudringhien, haar kleinkinderen,

De families Vancoppenolle, Radis, Vander Eecken
en De Meulemeester

danken U voor de blijken van
oprecht medevoelen.

Drukkerij Mastin, Ronse.
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groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons



